
Een tijd geleden mochten we starten met een nieuw project op

een school in Bakta. Het doel van de actie was om de tien

kinderen te voorzien van twee maaltijden en tussendoortjes op

school. We zijn dankbaar voor de steun die we van vijf

verschillende bedrijven binnen de GK-kerken mochten ontvangen. 

Het is mooi om te zien dat deze actie nu ook uitgevoerd kan

worden. Onlangs hebben wij foto’s mogen ontvangen van het

schoolhoofd waarop de resultaten van dit project te zien zijn. Deze

foto’s willen we graag met u delen. Hierop is te zien dat er wordt

gestreefd naar gezonde voeding. Net als in Nederland zijn in

Oekraïne de gezonde voedingsmiddelen vaak duurder dan de

ongezonde. Dit is dan ook datgene waaraan de kinderen het eerst

gebrek hebben. Mooi is te zien dat er een ruime hoeveelheid fruit

en groente is gekocht, om tot een voedzame gebalanceerde

maaltijd te komen. 
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Daarnaast ziet u ook op de foto’s dat er wat lekkers is gekocht voor

de kinderen. Een koekje voor tussendoor of vissticks. Traktaties die

ze normaal niet vaak zullen krijgen. De kinderen hebben naast

deze maaltijden nog een cadeautje mogen ontvangen. Onlangs is

er namelijk een mooie hoeveelheid speelgoed gedoneerd aan

stichting CERE. Deze hebben een goede plek op de school

gekregen. We vinden het mooi dat we de blijdschap van deze

kinderen met u kunnen delen. Zo mogen we zien dat onze

Hemelse Vader ook voor deze kleine kinderen zorgt. Wilt u aan

hen denken in uw gebed?
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